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Kính thưa Thầy và các Thầy Cô! 

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng 

Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’ sáng thứ Hai ngày 26/12/2022 

**************************** 

NỘI DUNG HỌC TẬP ĐỀ TÀI 1109 

“SÁU CÕI LUÂN HỒI TỪ ĐÂU MÀ CÓ?” 

Trước khi Thích Ca Mâu Ni Phật thị hiện ở thế gian, những người theo đạo Bà-la-môn 

đã nhận thấy sáu cõi luân hồi nhưng họ chưa biết làm thế nào để đột phá sáu cõi. Thích Ca Mâu 

Ni Phật xuất hiện để giải quyết vấn đề này. Nhiều tôn giáo có năng lượng khắc chế được phiền 

não, vọng tưởng nhưng họ không thể đoạn dứt được phiền não, vọng tưởng. Cho dù họ đạt đến 

trạng thái thiền định rất sâu nhưng cũng không thoát khỏi sáu cõi luân hồi. 

Sáu cõi luân hồi chính là do vọng tưởng, phân biệt, chấp trước của chúng ta sinh ra. 

Chúng ta muốn thoát khỏi sáu cõi luân hồi thì chúng ta phải buông xả, trong tâm không còn 

dính mắc. Hiện tại, những việc xấu chúng ta có thể buông xả nhưng những việc tốt chúng ta 

vẫn ghi nhớ, chấp chặt trong tâm. Chúng ta giúp đỡ người khác, chúng ta ghi nhớ trong tâm, 

khi chúng ta cần họ giúp đỡ mà họ không làm thì chúng ta sẽ phiền não. Hòa Thượng dạy: 

“Việc tốt cần làm nên làm không công, không đức”. 

Hòa Thượng nói: “Khi Thích Ca Mâu Ni Phật chưa có mặt ở thế gian thì không ai 

có thể giải quyết thấu triệt ba vấn đề là: Sáu cõi luân hồi từ đâu có? Vì sao có sáu cõi? Ngoài 

sáu cõi luân hồi thì còn có cảnh giới khác không?”. Thích Ca Mâu Ni Phật xuất hiện ở thế 

gian là để giải quyết ba vấn đề này. 

Thích Ca Mâu Ni Phật là một nhà bác học đa văn, Ngài tham vấn và học hỏi tất cả 95 

tôn giáo và học thuật thời đó. Ngài đã thông đạt nhưng Ngài không thể tìm ra giải pháp vượt 

thoát sáu cõi. Khi Ngài buông xả tất cả thì Ngài “minh tâm kiến tánh”. Ngài nhìn thấy rõ chân 

tướng của vũ trụ nhân sanh. Ngài biết sáu cõi luân hồi do đâu mà có, làm cách nào đột phá sáu 

cõi và ngoài sáu cõi luân hồi còn vô số những thế giới khác. Điều chắc thật, mạnh mẽ nhất mà 

Ngài nói với chúng ta đó là: “Ta là Phật đã thành còn tất cả chúng sanh là Phật sẽ thành”. 

Chúng ta có năng lực thành Phật thì những năng lực khác đều không đáng tính kể. 
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Chúng ta không chịu buông cái nhỏ để nhận lấy cái lớn. Chúng ta dính mắc vào “danh 

vọng lợi dưỡng” ở thế gian, những thứ này tạo ra sáu cõi. “Danh vọng lợi dưỡng” cũng buộc 

buộc chặt làm chúng ta không thể đột phá sáu cõi. Hòa Thượng nói: “Chúng ta muốn vượt 

thoát sáu cõi thì chúng ta phải buông xả”. Có những người sắp chết nhưng họ vẫn quyến 

luyến con cháu, tài sản. Cuối cùng họ vẫn phải ra đi nhưng họ chết trong đau khổ. Có người 

khi họ mất, đôi mắt của họ vẫn mở trừng trừng vì họ còn muốn nhìn mặt một người thân nào 

đó. Khi được chính người thân đó vuốt mắt thì mắt họ mới có thể nhắm. Đó chính là họ dính 

mắc, chấp trước. Sự dính mắc, chấp trước buộc chặt chúng ta vào sáu cõi luân hồi. 

Chúng ta chỉ buông xả trên tâm chứ chúng ta không buông xả trên sự. Chúng ta làm tất 

cả những việc lợi ích cho Phật pháp, cho chúng sanh nhưng trong tâm chúng ta không ghi lại 

ấn tượng. Hiện tại, mọi việc chúng ta vẫn đang ghi lại ấn tượng một cách sâu sắc. Hòa Thượng 

cả cuộc đời buông xả, từ khi ngoài 30 tuổi Ngài đã  tam bất quản: “Không quản tiền, không 

quản việc, không quản người”.  

Hòa Thượng nói: “Thích Ca Mâu Ni Phật cũng đã thị hiện sự buông xả cho chúng 

ta. Những học thuật Ngài học trong suốt 12 năm không giúp Ngài vượt thoát Sinh – Lão – 

Bệnh – Tử nên Ngài đã ngồi dưới gốc cây Bồ Đề, buông xả tất cả. Khi Ngài buông xả tất cả 

thì Ngài liền khai ngộ. Khi Ngài buông xả vọng tưởng, phân biệt, chấp trước thì trí tuệ, đức 

tướng trong tự tánh liền hiện tiền”. 

Hòa Thượng Tịnh Không cả đời “Nhất vô sở hữu”. Ngài chỉ có toàn quyền sử dụng, 

không có quyền sở hữu nên Ngài có thể tự tại ra đi. Chúng ta có quá nhiều quyền sở hữu nên 

chúng ta nhiều ràng buộc, vướng bận. Những thứ chúng ta bám chấp sẽ khiến chúng ta đi vào 

sáu cõi luân hồi. Đa phần chúng ta phải đi vào ba đường ác. 

Hòa Thượng nói: “Chúng ta muốn vượt thoát sáu cõi luân hồi thì chúng ta chỉ cần 

buông xả mà thôi!”. Ngài Lục Tổ Huệ Năng nói: “Nào ngờ tự tánh vốn sẵn đầy đủ”. Tất cả 

đã có sẵn ở trong tự tánh. Chúng ta chỉ cần buông bỏ phiền não, vọng tưởng, chấp trước thì tự 

tánh liền được khai mở. Hòa Thượng đã nhắc đi nhắc lại đề tài này nhiều lần nhưng chúng ta 

vẫn không thể buông bỏ thậm chí chúng ta chấp trước nhiều hơn. Chúng ta tu hành càng lâu 

thì chúng ta càng chấp trước. 

Hòa Thượng nói: “Trí tuệ, tài nghệ, năng lực, phước báu đều không ở bên ngoài mà 

ở bên trong chính chúng ta. Chúng ta không chịu buông xả vọng tưởng, phiền não, chấp 

trước thì chúng ta vĩnh viễn không thể có được. Chỉ cần chúng ta buông xả thì tất cả những 
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thứ này đều sẽ có!”. Thích Ca Mâu Ni Phật đã thị hiện cho chúng ta, Ngài đã buông xả vương 

vị, tài nghệ, học thuật thế gian. Chúng ta sống ở thế gian, chúng ta chỉ cần có quyền sử dụng, 

không cần có quyền sở hữu. Nhà Phật nói: “Vạn ban tương bất khứ, duy hữu nghiệp tùy 

thân”. Chúng ta không mang theo được bất cứ thứ gì, chúng ta chỉ có thể mang theo nghiệp 

Nhiều năm, Hòa Thượng ở đạo tràng của Cư sĩ Lâm, Singapore giảng pháp, làm lợi ích 

chúng sanh. Sau khi đạo tràng lớn mạnh thì Hòa Thượng cũng không được ở đó nữa. Năm 

2010, khi tôi đến Cư sĩ Lâm, tôi không còn nhìn thấy bóng dáng của Hòa Thượng. Họ cũng 

không còn bày bán đĩa của Hòa Thượng. Hoa nghiêm song tháp vẫn còn đó, một tháp tượng 

trưng cho Hoa Nghiêm Bảo Tháp, một tháp tượng trưng cho Vô Lượng Thọ Bảo Tháp. Trước 

đây, hai tòa tháp này được dựng lên để tri ân công đức của Hòa Thượng. Khi Hòa Thượng ở 

Úc Châu cũng vậy, sau khi đạo tràng được xây dựng khang trang thì lại có người khác chiếm 

lấy. 

 Chúng ta cố chấp sở hữu thì chúng ta sẽ đau khổ, sáu cõi luân hồi từ đây mà ra! Chúng 

ta phải luôn giữ ý niệm: “Chúng ta chỉ là một Lữ khách, chúng ta đến trần gian để làm tròn 

vai trò, trách nhiệm rồi chúng ta sẽ ra đi”. Chúng ta vướng bận thì chúng ta đã vọng tưởng, 

phiền não. Hòa Thượng nói: “Tự tác tự thọ”. Tự chúng ta tạo ra sáu cõi luân hồi để nhốt chúng 

ta ở trong đó. Sáu cõi luân hồi không phải do Ngưu Ma Vương, Ngưu Đầu, Mã Diện tạo ra mà 

là do chính chúng ta tạo ra. Ngoài sáu cõi luân hồi còn có rất nhiều thế giới khác như thế giới 

của Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác. 

Nhiều người cho rằng, thời kỳ hiện đại, cuộc sống không thể không có tiền. Hòa 

Thượng, bà Hứa Triết đã là tấm gương cho chúng ta. Bà Hứa Triết không có tiền nhưng khi 

thấy người gặp khó khăn thì bà đều có thể giúp. Bà Hứa Triết nói, hôm nay có người nói với 

tôi là cuộc sống của họ rất khó khăn thì hôm sau, sẽ có người đưa tôi một số tiền để làm từ 

thiện. Khi bà muốn xây bệnh viện thì cũng có người phát tâm làm.  

Khi Hòa Thượng đi họp ở Liên Hiệp Quốc, mọi người cho rằng những điều Ngài nói 

rất hay nhưng đó chỉ là lý thuyết, không thể ứng dụng trong thực tế. Hòa Thượng muốn chứng 

minh cho các đại biểu Liên Hiệp Quốc là: “Con người có thể dạy được tốt!”. Ngài vừa khởi ý 

niệm xây dụng trung tâm giáo dục “Đệ Tử Quy” thì liền có người phát tâm làm. Ở một thị trấn, 

các Thầy Cô giáo văn hóa truyền thống đã làm ra tấm gương và cảm hóa được tất cả mọi người. 

Các Thầy Cô sẵn sàng nhặt rác, cọ rửa to-lét cho mọi người một cách tỉ mỉ, sạch sẽ. Chỉ sau 3 
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tháng, 40.000 cư  dân của thị trấn đó đều học tập “Đệ Tử Quy”. Sau khi học sách Thánh Hiền, 

những người lái ta-xi không nhận tiền thừa của khách hàng, người dân cũng không còn li dị.  

Trong chúng ta đều có sẵn tất cả năng lực. Chúng ta học để chúng ta có thể vận dụng 

những năng lực này. Chúng ta phải có tâm rổng rang, chúng ta làm mọi việc một cách vô điều 

kiện, không cần đòi hỏi thì tự tánh sẽ hiển lộ. Hòa Thượng nói: “Việc tốt cần làm, nên làm, 

không công, không đức”. Nếu chúng ta có ý niệm mong cầu công đức, phước báu thì chúng 

ta chỉ có phước báu nhỏ, chúng ta không còn có ý niệm mong cầu thì công đức, phước báu của 

chúng ta sẽ trùm khắp. Tâm chúng ta thanh tịnh thì năng lực của tự tánh sẽ hiển lộ. Tự tánh của 

chúng ta vốn đủ nhưng hiện tại, chúng ta không có năng lực bởi chúng ta vẫn đang chìm đắm 

trong vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Chúng ta bị cái thấy, cái biết của chính mình hạn chế 

đi năng lực có sẵn. Nếu chúng ta chìm đắm trong vọng tưởng, phân biệt, chấp trước thì hiện tại 

chúng ta phiền não, tương lai chúng ta phải đi vào vòng luân hồi sinh tử. Điều này vô cùng 

đáng sợ! 

***************************** 

Nam Mô A Di Đà Phật 

Chúng con xin tùy hỷ công đức của Thầy và tất cả các Thầy Cô! 

Nội dung chúng con ghi chép lời giảng của Thầy còn lộn xộn, còn nhiều sai lầm và thiếu sót. 

Kính mong Thầy và các Thầy Cô lượng thứ, chỉ bảo và đóng góp ý kiến để tài liệu học tập 

mang lại lợi ích cho mọi người! 

 


